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Van het Bestuur: 

 

Was 2020 al een “heel apart” jaar, 2021 heeft 
er niet voor ondergedaan! 
 
Waren we in 2020 nog voor de helft van het 
jaar geopend (waarvan 16 weken alleen ’s-
ochtends), in 2021 hebben we dit “negatieve” 
record weten te overtreffen. 
 

1-jan 6-mei gesloten   

7-mei 13-nov alleen 's-ochtends geopend 

14-nov heden gesloten   
 
Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat we dit 
jaar zullen opengaan. Dan zijn we dus de helft 
van het jaar alleen ’s-ochtends open geweest. 
 
Dat is de reden dat ook deze editie van de 
nieuwsbrief bescheiden van omvang zal zijn. 
We hebben namelijk geen activiteiten 
georganiseerd, bijna niemand gesponsord 
(alleen een financiële bijdrage aan de 
crowdfundingsactie die de 20 oorlogsgraven van de 
geallieerde slachtoffers die in Vorden zijn begraven een 

naam willen geven), geen vrijwilligersbijeenkomst 
gehouden en ook de meimarkt hebben we aan 
ons voorbij laten gaan. 
 

 
 
 

 

 

 

Van onze voorzitter: 

 
U bent gewend jaarlijks op deze plek een 
bemoedigend woord van onze voorzitter te 
lezen. Helaas …. zoals allen bekend is Henk 
herstellende van een behoorlijk heftige 
ziekteperiode. We hopen dat hij volgend jaar 
zijn plekje in deze nieuwsbrief weer inneemt 
en ons weer weet te inspireren.  

 

 
 
 

Vrijwilligers 

Wij begonnen dit jaar met 102 vrijwilligers en 

zijn geëindigd met 99 vrijwilligers.  

Wij hebben dit jaar 5 nieuwe vrijwilligers 

mogen verwelkomen, er hebben 5 vrijwilligers 

afscheid van ons genomen en we hebben dit 

jaar 3 vrijwilligers achter moeten laten: 

Gerard Wijnhoud die op 12 mei overleden is, 

Benno Bokkers op 04 augustus en Henny 

Fleming die ons 05 november jl. ontvallen is. 

Zonder uitzondering zeer gewaardeerde en 

geliefde vrijwilligers die onze kringloopwinkel 

hebben gemaakt tot wat die nu is.  

Daarnaast hebben relatief veel vrijwilligers 

gezondheidsproblemen (gehad) en wij wensen 

diegenen die op dit moment nog met hun 

gezondheid kampen veel sterkte toe. 
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Van de penningmeester 

Het jaar 2021 zal de geschiedenis ingaan als 

een jaar met hoogte-en dieptepunten. Want 

nadat we weer helemaal (alleen ’s morgens) 

open waren, gingen  de omzetten in een 

opgaande lijn, en dat is altijd een heerlijk 

gevoel. 

Het heeft voldoende opgebracht om in 

december de rente en aflossing te kunnen 

betalen. En we hebben een klein beetje spek 

op de ribben om investeringen te kunnen 

doen. 

Zo wordt er eerdaags een kanteldeur in de 

zoutloods gezet. Dit met als uitgangspunt dat  

we onze vrijwilligers niet meer moeten  

belasten dan nodig, en daar waar het kan het 

hen gemakkelijk maken. Want het kleed dicht 

trekken kost hoe langer hoe meer energie. 

Dan kan één van onze beste investeringen, de 

bus met laadklep (tweedehands aangeschaft in 

2014) wellicht zomaar aan vervanging toe  zijn.   

Daarom is het vooruitziend, nog maar de 

vraag of we een meimarkt moeten 

organiseren, om geld weg te geven wat we 

nog niet hebben. Maar komt tijd komt raad.  

Als we weer open gaan zal dat zeker de eerste 

tijd alleen maar ‘s morgens zijn, want de 

ervaring leert ons dat de omzet op peil blijft 

bij deze openingsstrategie. 

Rest mij ons kapitaal (de vrijwilligers)  vanuit 

de financiële hoek te bedanken voor de inzet 

en betrokkenheid.  

 

                                   

Wat brengt ons de toekomst ? 

 
Verleden jaar citeerden wij nog een 
toekomstvoorspeller die als enige de 
coronacrisis in 2020 met angstwekkende 
precisie voorspeld had. 
 
We eindigden toen met zijn voorspelling van 
2021: “De zomer van 2021 zal positief worden. 
Dan kunnen we weer naar buiten, feesten, 
concerten bezoeken en op terrassen zitten. De 
komende zomer wordt echt een verademing.” 
 
Het viel toen al op dat er niets over de herfst 
werd verteld. Nu maar weer eens even zijn 
website opgezocht. De “angsthaas” voorspelt 
nu helemaal niets meer.  
 

 
 
Psychologie van de koude grond: 

Het karakter van mensen wordt grotendeels 

bepaald door de opvoeding. Tijdens de 

kinderjaren wordt het karakter voor een groot 

deel gevormd door inprenting: “het leerproces 

waarbij vroege sociale interactie de 

ontwikkeling van het gedrag van jonge 

kinderen blijvend beïnvloedt”.  

En hier begint de koude grond      . Er zit een 

wereld van verschil tussen de opvoeding van 

onze generatie en die van de generatie die 

pakweg vanaf 1970 is geboren. 

Onze generatie werd tijdens bovengenoemde  

inprentingsfase behandeld als  

“snottekuuk’n”, de laagste in de huiselijke 
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hiërarchische orde, vroeg ingezet bij 

huishoudelijke taken waarbij er niet werd 

gediscussieerd met, maar alleen maar werd 

geluisterd naar je ouders. 

Daarnaast werd voor de “snottekuuk’ns” de 

wereld ook nog bevolkt door allerlei mensen 

met status: De onderwijzer, de huisarts, de 

politie, de pastoor of dominee …. Allerlei 

mensen waarvoor je ouders veel ontzag 

hadden en jij dus ook.  

De generatie van na 1970 is opgevoed als 

individu, het middelpunt van het gezin en in 

groep 3 al verder in de ontwikkeling dan de 

snottekuuk’ns  vroeger waren in de 4e klas 

(tegenwoordig groep 6).   

Heden ten dage krijgen de “gezagsdragers” 

van vroeger ook een andere behandeling:  We 

verdenken de pastoor, ontbieden de 

onderwijzer, vertellen de huisarts wat hij moet 

consulteren en belagen de politie.  

Kortom: De inprentingsfase van een 

“snottekuuk’n”  is heel anders geweest dan 

die van de “moderne mens”. Is het ene beter 

dan het andere ??? Geen idee. 

De maatschappij is echter in tijden als deze 

meer gebaat bij “snottekuuk’ns” die het is 

ingeprent door de overheid opgelegde regels 

op te volgen dan die van de generaties daarna 

die hebben geleerd elke regel te 

bediscussiëren en in twijfel te trekken. 

Een beetje gechargeerde stelling die 

ongetwijfeld veel discussie met de 

(klein)kinderen kan opleveren onder de 

kerstboom      . 

 

 

Tenslotte 
 
Een nieuwsbrief moet positief eindigen!  
 
Wij hadden dus willen eindigen met de 
verwachting van OMT-voorzitter Jaap van 
Dissel dat de coronacrisis in het voorjaar van 
2022 grotendeels bedwongen zal zijn. Of die 
verwachting nu ook nog opgeld doet sinds er 
weer een nieuwe, en waarschijnlijk nog 
besmettelijker variant uit Zuid-Afrika zijn 
entree heeft gedaan?? 
 
Laten we ons daarom maar vasthouden aan 
dit christelijke citaat: 
 

 
 

Of, voor de minder kerkelijk gezindten: 
 

 
 

We wensen jullie zeer goede feestdagen en  
voor 2022 het allerbeste toe en  hopen dat we 
elkaar binnenkort weer “gewoon” in onze 
kringloopwinkel kunnen ontmoeten 
 

Bestuur Kringloopwinkel “De Werf” 
 


