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Van het Bestuur: 

 

We hebben een exceptioneel jaar achter 

ons die de komende eeuw in ieder geval 

herdacht zal worden in de 

geschiedenisboekjes. 

 

Deze nieuwsbrief is dit jaar dan ook 

anders dan de andere jaren, simpelweg 

omdat alle evenementen die we wilden 

houden: Een vrijwilligersbijeenkomst 

i.v.m. de grote verbouwing/uitbouw van 

onze winkel, de sponsoractie, de 

meimarkt en de jaarlijkse 

vrijwilligersbijeenkomst in juni, allemaal 

zijn geannuleerd. Daar kun je dan ook 

geen stukje over schrijven. De 

nieuwsbrief zal dit jaar dus wat 

bescheidener van omvang zijn. 

 

Als we dan eens gaan kijken naar de 

dagen dat we het afgelopen jaar 

daadwerkelijk open zijn geweest dan  

kunnen we concluderen dat we 10 weken 

normaal geopend geweest, 16 weken 

alleen ’s-ochtends en 26 weken zijn 

gesloten !! : 

 
1-jan 14-mrt normaal geopend

15-mrt 29-jun gesloten

30-jun 18-okt allen 's-ochtends geopend

19-okt 31-dec gesloten  
 
 

 

 

 

Van onze voorzitter: 

 
Zoals we altijd doen geven we u, als vrijwilliger 
van onze kringloopwinkel, een presentje voor 
de bewezen diensten in het afgelopen jaar. 
 
Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. 
We zijn dit jaar begonnen in ons gebouw dat in 
2019 uitgebreid en opgeknapt was. 
Het was de bedoeling om met elkaar een 
gezellige middag samen te zijn om de opening 
te vieren toen de wereld er ineens anders uit 
ging  zien. 
 
Een virus, overgewaaid uit China, hield en 
houdt ons nog steeds in de greep en maakt dat 
wij als kringloop niet kunnen functioneren. 
Hoewel het niet verboden is een kringloop als 
de onze open te stellen, hebben wij als bestuur 
gemeend onze activiteiten tijdelijk te staken. 
De reden hiervoor is dat de meeste van onze 
vrijwilligers redelijk op  leeftijd zijn en dus 
vallen onder de "risicogroep" om deze ziekte te 
krijgen. 
Zoals jullie weten hebben we aan het begin 
van deze periode nog geprobeerd om met 
beschermende middelen door te werken, maar 
op den duur vonden wij als bestuur dit toch te 
riskant en sluiting was het gevolg. 
 
We hebben niet helemaal stil gezeten; een 
man of tien is met inachtneming van de 
inmiddels voorgeschreven regels t.a.v. werken 
tijdens deze coronatijd, doorgegaan met alles 
op orde brengen en zijn de sorteerploegen ook 
doorgegaan. Er lag en ligt na de 
verbouwing\uitbreiding nog veel verkoopwaar 
dat uitgezocht moest en nog moet worden. 
 
Toch is het raar om het gebouw te betreden en 
geen kopers en ploegen van jullie 
medewerkers te zien. 
We voelen het als een gemis om elkaar niet of 
nauwelijks te zien. 
Het is niet zeker, maar voorzover ons bekend, 
zijn er gelukkig geen ernstige coronagevallen 
binnen onze kring waargenomen 

 
Er is goede hoop dat, zodra de vaccinaties 
tegen corona hebben plaatsgevonden, er weer 
een normale tijd aanbreekt en we weer samen 
op kunnen trekken, zoals we dat gewend 
waren. Het bestuur ziet hier echt naar uit. U 
allen bent dan weer van harte welkom. 
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We wensen u, ondanks alles, goede 
feestdagen toe en hopen voor u allen op een 
voorspoedig nieuw jaar. 

 

 
 

Van de penningmeester 

Ik had de nieuwsbrief van vorig jaar er even bij 

gepakt, om te voorkomen hetzelfde te 

schrijven als vorig jaar, boekhouders hebben 

die neiging nog wel eens. 

Nu is dit jaar nogal afwijkend van vorig jaar, 

dus genoeg om over te schrijven.  In het 

voorjaar was de nieuwbouw gereed, en ook de 

ramen van de kerk waren gerestaureerd, zodat 

begin maart ondanks het aangaan van de 

reeds afgesproken lening, de bodem van de 

kas in zicht was. 

De grotere verkoopruimte leidde ook tot 

grotere verkopen een gunstige ontwikkeling. 

Ons werd op voorhand gevraagd  de  viering 

van de  75 jarige bevrijding mede te 

financieren, voor beide manifestaties, te 

weten de intocht van oude legervoertuigen, 

en de muziekuitvoering in de sporthal, hebben 

wij  in totaal € 6.000,-- toegezegd. In overleg 

met de organisatoren, is dit doorgeschoven 

naar 2021. Wie weet? 

De meimarkt stond in de planning en de 

aanvragen kwamen ook binnen, maar tot 

realisatie is het niet gekomen. De aanvragers 

misten onze bijdragen, maar veelal werden de 

geplande activiteiten opgeschort, zodat één  

en ander elkaar in evenwicht  hield. 

Het bestuur zal aan de hand van de 

ontwikkelingen bekijken hoe met meimarkt 

2021 omgegaan wordt. Want zij ziet het als 

taak eerst financiële zekerheid te hebben voor 

de aflossingsverplichtingen. Een meimarkt  in 

oktober is wat ons betreft niet onmogelijk. 

De afgelopen tijd heeft de gedeeltelijke  

openstelling zoveel opgebracht dat de 

Stichting in december kan voldoen aan haar 

verplichtingen inzake rente en  aflossing van 

de voor de verbouw aangegane leningen. 

Wellicht is dat het volgend jaar ook het geval.. 

Rest mij, de vrijwilligers, het kapitaal, 

uitbundig  te bedanken voor de enorme inzet 

van dit jaar en maar hopen dat ze het volgend 

jaar de handen weer kunnen laten wapperen.  

                                   

Vrijwilligers 

Wij begonnen dit jaar met het 

indrukwekkende aantal van 100 

vrijwilligers en na verschillende mutaties 

zijn we het jaar geëindigd met 102 

vrijwilligers.  

Verreweg de meeste van onze 

vrijwilligers “trekken van Drees” wat wil 

zeggen dat we niet meer in de 

lichamelijke bloei van ons leven zitten. 

Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er 

dit jaar relatief veel gezondheids-

perikelen zijn opgetreden bij (de 

partners van) onze vrijwilligers. Wij 

willen dan ook de vrijwilligers die op dit 

moment gezondheidsklachten hebben 

heel veel sterkte wensen, we denken aan 

jullie! 

Daarnaast hebben we wederom een  

vrijwilliger in dit jaar achter moeten 

laten: Karel Ubink, die 29 november jl. 

overleden is. Karel heeft een groot 

aantal jaren deel uitgemaakt van ons 

vrijwilligersbestand. Wij willen hem 

postuum bedanken voor zijn inzet voor 

onze organisatie.   
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Wat brengt ons de toekomst ? 

 

Niemand had een dergelijk jaar kunnen 

voorspellen, alhoewel …. Maar eens even 

gekeken naar de toekomstvoorspellingen 

die verleden jaar gedaan zijn over 2020. 

 

Eén van de voorspellers zat er in 

december 2019 wel heel dicht bij: “Een 

van de andere nieuwskoppen is dat er 

een dodelijk ziekte beeld ontstaat die wij 

niet eerder in deze omvang hebben 

ervaren. Aids was flink, maar dit beeld 

zal aids doen vervagen. Er wordt dan 

ook vanzelf weer hele complot theorieën 

geopenbaard over ‘chemtrails’ en 

invloeden van de farmaceutische 

industrie die onze gezondheid ten 

financiële bate van deze ‘bozeriken’ 

zullen hebben”.  

 

En nu het goede nieuws …. De 

voorspelling van deze paragnost voor 

2021: “Neem maar van mij aan dat de 

zomer van 2021 positief zal worden. Dan 

kunnen we weer naar buiten, feesten, 

concerten bezoeken en op terrassen 

zitten. De komende zomer wordt echt 

een verademing.” 

 

Nu maar hopen dat zijn voorspelling voor 

2021 ook zal uitkomen      . 

 

Tenslotte 

 

Na 9 maanden “corona” merken we dat 

de bevolking begint te zuchten en te 

steunen onder de maatregelen die de 

regering heeft uitgevaardigd om het 

virus enigszins in de hand te houden. 

 

Veel commotie is er nu over de 

feestdagen die in afgeslankte vorm 

plaats moeten vinden. 

 

Kerken die hun deuren op één van de 

belangrijkste hoogtijdagen (kerstavond) 

gesloten houden, families die niet bij 

elkaar mogen komen, vuurwerk dat niet 

mag worden afgeschoten. We zouden 

bijna medelijden met onszelf gaan 

krijgen ……….. 

 

totdat we beseffen dat we in een 

welvarende democratie leven. De kans 

was veel groter geweest dat we in een 

land zouden hebben gewoond waar we   

alleen maar bezig zouden zijn met 

overleven, onderdrukt zouden worden 

door de overheid, kansloos in een 

vluchtelingenkamp zouden hebben 

gezeten waar niemand zich om ons lijkt 

te bekommeren, etc etc …. 

 

In de lijst van “gelukkigste landen ter 

wereld” staan wij op plaats 5 (van de 

155 landen). Kortom, laten we onze 

zegening tellen. De opofferingen die we 

moeten doen vallen in het niet bij alle 

rampspoed die wij, in tegenstelling tot 

een groot deel van de mensheid, 

“goddank” niet hebben.  

 

Denk daaraan tijdens de feestdagen en 

geniet van de dagelijkse (en kleine) 

dingen in het leven. 

 

We wensen jullie allen zeer goede 

feestdagen toe en een ontzettend goed 

en gezond 2021. 

 

Bestuur Kringloopwinkel “De Werf” 

 

 


