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Van de voorzitter: 

Beste vrijwilligers van onze stichting. 

Het is mij een genoegen u deze 

nieuwsbrief 2014 aan te reiken. 

Wat een fantastisch jaar hebben we 

achter de rug. 

Bennie Bloemendaal (onze 

penningmeester) geeft hieronder de 

mooie jaarcijfers weer. 

Dit hebben we niet durven dromen toen 

we in 2011 van het huidige gebouw 

gebruik gingen maken. 

Ook hebben we weer vele projecten 

kunnen ondersteunen; u hebt ze in 

kunnen zien in de map van door ons 

ondersteunde doelen die op de koffietafel 

ter inzage ligt. 

Hier hebben we het over het doel van 

onze stichting nl.: Goede doelen 

ondersteunen. 

U hebt er ongetwijfeld al het een en 

ander over hebben gelezen. 

We hebben ook ons onderkomen 

verbeterd zoals: de verwarming en 

verlichting in de boekenruimte met 

koffietafel. 

Deze is van groot belang voor de sociale 

contacten met onze klanten; er wordt 

dan ook veel gebruik van gemaakt. 

Verder zal er de komende tijd gewerkt 

worden aan de veiligheid en verlichting 

van het gebouw. 

Dat wij dit allemaal kunnen doen is 

dankzij uw hulp en werk  als vrijwilliger. 

Het bestuur wil hier iets tegenover 

stellen en organiseert begin juni 2014 

een vrijwilligersmiddag. 

Het is de bedoeling die dag met een 

spelletje, hapje en drankje gezellig 

samen te zijn, waarbij tevens 

gelegenheid is om bij te praten. 

Kortom; een middag om met elkaar te 

genieten. 

U ontvangt nog nader bericht over deze 

dag en ik hoop u allen die dag te kunnen 

begroeten..   

 

Van de penningmeester: 

Het is heerlijk om penningmeester te zijn 

van een goeddraaiende club, en dat zijn 

we. 

Zoals jullie wellicht bekend is worden 

maandelijks de omzetten van het jaar tot 

en met de afgelopen maand gepubliceerd 

op het prikbord in de kantine. 

Alleen de opbrengsten na aftrek van de 

BTW worden gepresenteerd.  Dus niet 

het totale resultaat, maar wel het 

resultaat van de inzet van de 

vrijwilligers.  Ter vergelijking worden de 

cijfers van het jaar 2013 en 2012 er 

naast gezet, en omdat we inmiddels 

twee jaar in de Werf zitten wordt dat nu 

helemaal interessant om de cijfers te 

bekijken. 

Onze stichting is een ANBI stichting, dat 

heeft voordelen, maar ook 

verplichtingen. We moeten onze cijfers 

publiceren op onze web site. De 

voorlopige cijfers over 2013 zijn bekend 

en we hebben goed gedraaid. Het 

resultaat is € 34.045,-- positief. Dit 

nadat er € 18.485,-- is besteed aan 

goede doelen. 

Omdat er nog € 170.000,-- schuld is in 

verband met de aankoop van De Werf,  

is het bestuur van mening dat hiervoor 

gespaard moet worden, om dit t.z.t. af 

te kunnen lossen. De leningen hebben 

namelijk een looptijd van 5 jaar. 

Het was verder bij de aankoop bekend 

dat de Werf  een asbest golfplaten  dak 

heeft, en dat dient voor 2024 vervangen 

te worden. Ook voor  deze kosten 

moeten  reserves gevormd worden. 

Als de cijfers 2013 gecontroleerd  zijn 

worden ze gepubliceerd op de website, 



          Nieuwsbrief    

      Veilingcommissie 
 

  Blz. 2                                                                                                   Maart 2014 

hebben jullie dan nog vragen, schiet me 

aan …. niet neer. 

Goed goan 

Bennie Bloemendaal 

 

Meten is weten: 

Waar komen onze klanten vandaan  ??? 

Toen die vraag in het bestuur niet 

beantwoord kon worden hebben wij 

besloten een onderzoekje te starten (Het 

is toch handig als je weet waar de 

klanten zoal vandaan komen). 

In januari hebben de mensen van de 

kassa de postcodes genoteerd van 

iedereen die iets bij ons had gekocht. 

Daarbij kwamen er toch verassende 

conclusies aan het licht !! 

“Slechts” 33% van onze bezoekers komt 

uit Vorden, 52% uit de omliggende 

gemeenten, 11% zijn waarschijnlijk 

voorbijgangers  (of op bezoek zijnde 

familieleden van  …..) die in een iets 

grotere cirkel van Vorden wonen 

(Deventer, Twente, Apeldoorn, Arnhem) 

en slechts  4 % kunnen we als toerist 

beschouwen (komen uit andere 

provincies). 

We adverteren om de week in de 

omliggende gemeenten (Bronckhorst 

Noord en Midden, Ruurlo, Warnsveld en 

de gemeente Lochem (in de “Extra”)) en 

waarschijnlijk levert dit toch zijn 

rendement op. 

We hangen de lijst met de precieze 

cijfers binnenkort op het publicatiebord. 

Vanaf februari worden de postcodes 

helaas niet meer goed bijgehouden. We 

verwerken de gegevens die vanaf 

februari tot en met het uitbrengen van 

deze nieuwsbrief zij bijgehouden nog 

wel, maar hebben besloten vanaf heden 

alleen nog maar de postcodes in 

bepaalde maanden te noteren. 

Wij willen de mensen die de kassa 

bemannen (lees: bevrouwen) vragen 

alleen nog in de maanden april, juli en 

oktober de postcodes van ALLE 

betalende klanten bij te houden (de 

andere maanden hoeft niet). Op die 

manier krijgen we inzicht in de 

samenstelling van de bezoekers en 

kunnen we ook ons advertentiebeleid 

hierop bepalen.  We sturen de 

“kassamensen” bijtijds een herinnering. 

We houden jullie natuurlijk op de hoogte 

van de cijfers (via het publicatiebord en 

de nieuwsbrief) 

 

Sponsor-actie en meimarkt 

Het zal jullie niet ontgaan zijn; Ook dit 

jaar houden wij weer een sponsoractie. 

Wij willen over het hoe en waarom niet 

teveel meer zeggen (heeft in Contact 

gestaan en staat op onze website), maar 

duidelijk is (zie het stukje van Bennie) 

dat dankzij jullie inspanningen er weer 

een substantieel bedrag besteed kan 

worden aan “ goede doelen” in Vorden. 

Wij hopen op deze manier in de “harten 

en hoofden” van alle Vordenaren terecht 

te komen. Er moet automatisch aan ons 

gedacht worden als men goed 

verkoopbare goederen over heeft en ook 

aan ons gedacht worden al men iets wil 

kopen. 

Dat is ook de reden dat wij dit jaar (op 

24 mei) weer een meimarkt gaan 

houden. Wij nodigen dit jaar 

verenigingen, organisaties en 

particulieren  uit op het buitenterrein om 
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zichzelf te promoten. Wij stellen hiervoor 

kramen beschikbaar op ons 

buitenterrein. Binnenkort worden alle 

verenigingen en organisaties hiervoor 

benaderd via een aparte email (voor 

zover ze dit al niet in contact gelezen 

hebben). We zijn zeer benieuwd naar de 

reacties. 

Over de precieze invulling moet nog 

beslist gaan worden en wellicht hebben 

wij jullie medewerking nog nodig. Wij 

houden hierover contact !! 

 

Een dag uit het leven van een 

vrijwilliger bij de Werf. 

De regen klettert deze morgen tegen de 

ramen. Wekker gaat op dezelfde tijd als 

normaal. “Je hoeft toch niet te werken, 

zegt m’n man”, eh ja en nee, Ik heb 

‘veiling’. 

Goh, zegt ie, het stond niet in de 

agenda, nee, klopt ik heb geruild. Met 

regelmaat ruilen we onze ingeroosterde 

ochtenden. Als je niet kan, dan is er 

bijna altijd iemand die wel kan. Heel fijn 

is dat. 

Ik pak m’n fietssleutel en stop m’n 

fietstassen vol met zelf opgeruimde 

spullen en een tas vol gebruikte spullen 

van een vriendin en zus. Door de tijd 

heen ben ik ook een beetje een depot 

geworden van kast opruimingen van de 

familie en vriendinnen. Dat zou men 

natuurlijk ook heel goed zelf weg kunnen 

brengen maar is eenmaal het besluit 

genomen dat iets weg kan dan moet dat 

ook meteen, gelijk. Want stel dat men 

zich bedenkt en komt het toch weer in 

de kast en dat kan niet want daar is het 

nou net zo mooi opgeruimd. 

Ik kom om vijf voor negen aan. De 

lampen branden al het hek is open en de 

vlaggen wapperen. Leuk. Ik hang m’n jas 

op een stoel in het kantoor, de tafel is 

overladen met spullen. Dingen met een 

briefje erop. Prenten waar de waarde 

van onduidelijk is en die dus liggen te 

wachten op iemand die er met kennis 

naar kan kijken. Elektronica wat (die) 

nog nagekeken moet worden en allerlei 

‘dingen’ waarvan niemand weet waarom 

ze daar liggen. Het koffieapparaat warmt 

zich, net als ik, op. We gaan er een 

gezellige ochtend van maken. 

De eerste mevrouw die binnen komt 

begint haar vraag met; “Hebben jullie 

ook”, de meeste mensen beginnen hun 

zoektocht naar iets zo.  “Een ding 

waarmee je de zoom op de rok tekent”. 

“U bedoelt een rokspuit”? “Oh, heet dat 

zo, mijn moeder had dat vroeger en dan 

moesten wij meisjes heel langzaam rond 

draaien terwijl mijn moeder een lijntje 

tekende, en ik zal u vertellen, mijn zusje 

die had een keer…………….” Er volgt een 

heel verhaal over de tijd waarin iedere 

moeder nog zelf de jurken maakte voor 

de dochters. Ik luister naar het verhaal 

van deze mevrouw, ze geniet er 

zichtbaar van om over haar jeugd te 

praten. “We hebben momenteel niet zo’n 

‘ding’  mevrouw, misschien volgende 

week”. Want het komt met regelmaat 

voor dat er naar iets gevraagd wordt, 

wat er nét niet is, en de week daarop 

staan er drie van. 

Het is oké, ze gaat nog even verder 

rondkijken. Later zie ik haar bij de kassa 

2 prachtige gebloemde theekopjes 

afrekenen. De ochtend begint verder 

rustig, we drinken met elkaar koffie 

praten over het weer en er worden 

Vordense nieuwtjes uitgewisseld. Tegen 

half elf begint de verkoop goed op gang 

te komen en begint het echt druk te 
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worden. Bij de kassa staan de mensen in 

de rij. Er komen dozen vol spullen 

binnen. Een mevrouw met vaas, zo 

kitsch als het maar zijn kan, in haar 

hand zegt; “dat snap je toch niet hé, dat 

mensen dit weg doen”. Ik vertel haar dat 

mijn dochters me duidelijk te verstaan 

hebben gegeven dat ze ‘later’ mijn oude 

spulletjes allemaal echt niet gaan 

bewaren, maar het gewoon naar ‘de 

veiling’ zullen brengen. Ja, ja, daar had 

ze nog niet zo over nagedacht, dat zou 

bij haar ook wel eens zo kunnen gaan. 

Hopelijk duurt het nog vele jaren voor 

deze (foei lelijke) vaas weer terug is bij 

“de Werf”. Het sleept af en aan, van 

tafels tot kasten en van boeken tot een 

doos knuffels. Het komt binnen en gaat 

de deur uit. Een doos puzzels, een zak 

kleding, een oude telefoon. Altijd lastig 

om zo op het oog in te schatten of het 

nog verkoopbaar is. Of de puzzel nog 

compleet is en de kleding nog draagbaar. 

Soms zie je gelijk dat het niks is en soms 

vergis je je er vreselijk in. 

 

Tenslotte: 

Binnenkort krijgen alle vrijwilligers 

bedrijfskleding. Op die manier kunnen de 

bezoekers in één oogopslag zien wie er 

bij de kringloopwinkel hoort en wie niet. 

Hiernaast wordt de bedrijfskleding 

getoond door Hennie en Marinus 

Vrijwilligers mogen zelf kiezen welk 

uniform de voorkeur heeft. Meerderheid 

van stemmen zal de doorslag geven. Wij 

nemen hierover binnenkort contact met 

jullie op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooi om te zien is de verscheidenheid 

aan spullen (dat)wat binnenkomt en ook 

de verscheidenheid aan mensen die er 

rond lopen. Naast de mensen die gericht 

op zoek zijn naar iets zijn er ook mensen 

die zomaar even komen. Die niets nodig 

hebben en zelf al zoveel spullen hebben 

thuis, en toch altijd nog iets vinden. 

 Zo tegen 12 uur is het nog een drukte 

van belang. Hier en daar zeg ik tegen de 

mensen dat we zo gaan sluiten. We 

zouden rustig tot 14.00uur open kunnen 

blijven, of de hele zaterdag. Toch is het 

fijn dat tegen 12.30 de vlaggen weer 

naar binnen gaan, de kassa geteld is en 

de deur en het hek op slot gedraaid. Het 

zit er weer op. Op naar huis. En eenmaal 

thuis, tijdens het pannenkoeken bakken, 

kijk ik tevreden terug op de ochtend en 

realiseer ik me dat ik gewoon geweldig 

mooi vrijwilligerswerk heb. 

 

 


